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Economische recessie, bank crisis, terug lopend consumenten vertouwen, aandeelmarkten 

maken grote verliezen, etc. etc. 

De ene economische dip is nog niet overwonnen of de volgende kondigt zich alweer aan. 

Daar wordt en mens niet vrolijk van…. en een kunstenaar al helemaal niet. 

De kunstenaar, en dus alle aan deze kunstenaar gerelateerde instanties, merken een 

economische neergang als eerste en indien de economie zich herstelt, merken wij dit laatste. 

Gestuurd door angsten van grote achteruitgang met de hand op de knip moet de kapotte TV de 

al wat oude auto wel vervangen worden. 

Onderaan prioriteiten lijstje staat: KUNST. En dat begrijp ik ook…. 

 

Deze klaagzang aanhorend zei een vriend van mij: “ misschien moet jij niet meer van die 

moeilijke maatschappelijke dingen maken. Misschien verkoop jij dan eens wat beter…”. 

 

Maar elke morgen als ik de krant lees word ik nog boos….. 

 

Misschien moet ik geen krant meer lezen. 

 


