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Karl Marx stelde de vraag: who is running your economy? 

 

Wat blijkt: geen mens, geen kip, noppes, nadda! 

 

Onze neoliberale markteconomie is een stuurloze mammoettanker. Een stel 

megalomane graaiers hebben het schip over beladen, de inspectie keek de andere 

kant uit en niemand weet waar en wanneer het schip zal stranden en wat het in 

zijn vaart zal meesleuren.  

Maar met het systeem is niks mis…………. 

 

EVERYBODY KNOWNS THAT THE GOOD GUYS LOST 

EVERYBODY KNOWS THAT THE FIGT WAS FIXED 

EVERYBODY KNOWS THAT THE POOR STAY POOR, THE RICH GET RICH 

THATS HOW IT GOES 

EVERYBODY KNOWS 

EVERYBODY KNOWS THAT THE SHIP IS LEAKING 

EVERYBODY KNOWS THAT THE CAPTAIN LIED……… 

 

LEONARD COHEN 

 

Freek de Jonge opende eens een expositie van mij, nadat hij een schrijfsel 

mijnerzijds over mijn werk en mijn motivaties had gelezen: “Het is maar goed dat 

hij de kost verdient met schilderen in plaats van met schrijven”. 

 


